Tantrische relaties:
acceptatie eninvesteren

Relaties vragen een investering, zowel als je gelukkig bent samen als wanneer je steeds

meer verwijdering voelt. Hoe kun je elke keer opnieuw de weg naar de liefde vinden?
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Liefde heeft twee dimensies: de
spontane chemie, het gevoel van
verliefdheid dat je overvalt; en het
kiezen voor liefde en jezelf oefenen in
een verbindende relatie. De spontane
verliefdheid duurt gemiddeld drie
maanden. We hebben in onze cultuur
de illusie dat deze er ‘vanzelf” en ook
de rest van onze relatie moet zijn.
Hierdoor stellen we te hoge eisen aan
elkaar of gaan velen te snel naar de
volgende relatie.

Wij hebben ontdekt dat je door
zelfonderzoek en actieve meditaties
het gevoel van liefde elke keer
opnieuw kunt creéren. Als je afstand
en irritatie voelt is het zaak om eerst
de liefde in jezelf te herontdekken
om je vervolgens weer te verbinden
met je geliefde. Zelfs als je geliefde
uit contact is, kun je in contact zijn
met dit ‘uit contact zijn. Er kan dan
een meer diepgaande verbinding
ontstaan. Wie verliefd wordt op een
ander, kan ontdekken dat je door
deze projectie de verliefdheid, het
verlangen in jezelf, weer ontdekt
hebt. Daarmee is een nieuwe
verbinding mogelijk met je eigen
partner.

Als de zin in seks verdwijnt, kun

je in tantra nieuwe dimensies van
seks ontdekken waardoor de hele
vraag over zin-of-geen-zin verdwijnt
en seks een natuurlijk onderdeel

van je relatie wordt, veel rijker dan
de spontane lust in die eerste drie
maanden.

Elk probleem, elke strijd en elke
vlucht uit de relatie kan door
zelfonderzoek juist een kans blijken
om jezelf weer te verbinden in die
ene unieke relatie die ooit begon met
die prachtige verliefdheid.

Ons eigen relatie-onderzoek

Onze eerste ontmoetingen waren
onder meer op het schoolplein,

als we onze kinderen naar school
brachten. Vrienden van ons zeiden
dat het schoolplein zinderde van
verliefdheid. We hadden allebei

een verbroken relatie en kinderen.
Wij vonden bij elkaar de liefde voor
elkaar en de intentie om een liefdevol
gezin te creéren.

De echte vonk ontstond toen we
samen op de bank zaten tijdens een
bezoek aan de sauna. We keken
elkaar aan en we voelden allebei

dat er iets heel bijzonders gebeurde.
Die onverklaarbare, diep rakende
chemie is nooit meer weggegaan.
Toch hebben we ook hard moeten
werken aan de relatie. Tantra als
levenswijze is daarin voor ons heel
ondersteunend. In tantra mediteren
we op onze emoties, op heftige
verlangens en op seksualiteit.

Ook kijken we of we nog steeds
aandachtig aanwezig kunnen zijn op
het moment dat heftige ervaringen
in ons bewegen. Dat is ook waarom
seksualiteit een belangrijke rol in
tantra heeft, niet vanwege de seks
maar vanwege de meditatie. Daarin
kun je nieuwsgierig zijn naar alles
wat er in je opkomt. Dan is er geen
begin en eind, geen zin of geen

zin, geen doel en dus ook geen
teleurstelling. Zo kan het zijn dat één
van ons moe is en tijdens het vrijen
in slaap valt of verdrietig wordt of
dat er ineens iemand aan de deur
staat. Ook kan het zijn dat één van
ons opgewonden is en de ander juist
rustig. Als je geen doel hebt, kun je
ook niet verstoord worden en is alles
welkom. Als het zo vrij is, kun je
eigenlijk altijd beginnen met vrijen

en altijd stoppen. Zo ontstond
er voor ons een wereld van
nieuwe mogelijkheden om
seksueel contact te maken,
contact met de levensenergie,
diepgaander en intiemer dan
oppervlakkig seksueel contact.
Het heeft onze relatie verdiept en
verrijkt.

Onvrij zijn is bevrijdend

Veel relaticonderzoek begint met
het benoemen van de problemen.
Natuurlijk hebben ze die aandacht
nodig, maar soms kan het juist
goed zijn om eens terug te gaan
naar de mooiste momenten in het
begin van je relatie, en elkaar daar
opnieuw over te vertellen. Dat is de
basis van de chemie die jullie bindt.
Vervolgens hebben de problemen
natuurlijk ook aandacht nodig, maar
wat is een probleem? Veel mensen
zijn niet helemaal vrij: soms boos,
angstig of jaloers. Als je elkaar dat
verwijt, ontstaat er een conflict.
Maar het is ook mogelijk om die
onvrijheid positief op te pakken.
Onze ontdekking is dat het erkennen
van onvrijheid heel bevrijdend is. Je
hoeft elkaar geen verwijten meer te
maken maar je kunt elkaar steunen.
Onvrijheid vraagt samen gedeelde
afspraken om daar een veilige
bedding voor te geven.

De chemie van de relatie is dus
zelden voldoende om lang bij
elkaar te blijven. Een relatie vraagt
ook investeren. Dat begint dus bij
het erkennen van je onvrijheid,

en vervolgens kun je je daaruit

bevrijden in drie stappen:

« Bewustzijn van je patronen, van
je onvrijheid, van je emoties, van
je overtuigingen.

« Het formuleren van een heldere
intentie hoe je het anders wilt,
bijvoorbeeld leven vanuit
liefdevolle aandacht als een
keuze.

« Oefenen, oefenen en oefenen,
bijvoorbeeld de tantrische
meditaties.

Zo kun je een liefdevolle toekomst

voor je relatie creéren. Ook al ben

je nog niet vrij, je kunt wel leren om
de vrijheid in jezelf te herkennen en
kiezen om van daaruit te leven. Het
leven vanuit liefdevolle aandacht is
dus een keuze die je hier en nu kunt
maken.

Jan en Caroline organiseren op

30 september het eerste Festival
Tantrische Relaties in Centrum Djoj.
Een kleinschalig festival samen met
de andere trainers Han en Marita
(Body2chill), Anthony en Linda en
Mayana en Kerwin. Jan en Caroline
zijn ook de organisatoren van het
Tantrafestival waarvan de 14° editie
op 11 november in Djoj plaatsvindt.

Meer informatie en aanmelden:
www.tantratraining.nl.




